


 

 
Rust nu maar uit,                                                                                           

je hebt je strijd gestreden. 
Je hebt het zo ontzettend moedig gedaan. 

Wie kan begrijpen, hoe je hebt geleden 
en wie kan voelen wat je hebt doorstaan? 

 

Met liefde en mooie herinneringen nemen wij afscheid van 

mevrouw Nicolle Vandemaele 
echtgenote van de heer Frans Desmet. 

 
Zij werd geboren in Moorsele op 23 mei 1942 

en is van ons heengegaan in Roeselare op 20 oktober 2021. 

 
Lid van Samana Moorsele  

 
 
 

Met dank, om al het mooie wat zij ons heeft gegeven,  
nemen wij afscheid van Nicolle tijdens de uitvaartplechtigheid  

op dinsdag 26 oktober 2021 om 10 uur in de aula  
van Rouwcentrum Ghillemyn in Moorsele, Caesar Gezellestraat 60. 

 
 

Na de crematie zullen we Nicolle laten rusten 
in het urnenveld van de begraafplaats in Moorsele.  

 
 
 

Voor een stil moment bij Nicolle bent u welkom in 
rouwcentrum Ghillemyn in Moorsele, Caesar Gezellestraat 60. 

Dit kan op donderdag en vrijdag van 17 uur tot 19 uur 
en op maandag van 17 uur tot 18 uur. 

 

 

  




